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Paaswens Pastoor Lipsch 
 

De eerste dag 
Het was vroeg in de morgen 
de eerste dag van een nieuwe tijd 
en het gebeurde 
dat Hij die was gestorven 
koud als een steen daar lag 
achter een steen geborgen 
opstond in het licht liep 
de dood meester en terugriep 
de in verdriet verdwaalden 
de herder bleek die waarlijk 
tot in de dood afdaalde 
voor zijn schapen 
het was vroeg in de morgen 
de eerste dag van een nieuwe tijd.              
                            Inge Lievaart, Uit: God in gedachten, 2007     

      
Met Pasen gebeurde het wonder! In de vroege ochtend, op 
de eerste dag van een nieuwe tijd, gebeurde het: Jezus die 
gestorven was, was begraven en verborgen achter een 
grafsteen. Maar toen die Paasochtend de zon opkwam, het 
licht de duisternis verdreef, stond Hij op uit de dood. Jezus 
had de dood overwonnen en een nieuwe tijd brak aan! 
Wij wensen u toe dat u met Pasen: op de dag van vreugde 
en hoop, uw hart mag openen voor Zijn liefde. Laat het 
voor ons allemaal een nieuwe tijd worden: een tijd waarin 
we met ons allen mogen bouwen aan de wereld zoals God 
die gedroomd heeft: een wereld van vrede! 
Een zalig Pasen gewenst aan u, het begin van een nieuwe 
tijd! Dat de vreugde van Pasen ons hart mag vervullen en 
ons vertrouwen schenkt in Gods belofte van eeuwig leven. 
 

Pastoor Patrick Lipsch, kapelaan Rajan Arulraj, 
bestuur Federatie Tabor, kerngroepen en alle vrijwilligers. 

 

 
 

Hoorzittingen Kelpen-Oler en Baexem 
 
Op zaterdag 26 februari en zaterdag 2 maart werden er 
hoorzittingen gehouden in respectievelijk Kelpen-Oler en 
Baexem. Deze hoorzittingen zijn een volgende stap in het 
proces van het sluiten van betreffende kerken. Reeds twee 
jaar geleden zijn de inwoners van Kelpen-Oler en Baexem 
op de hoogte gesteld van het voornemen om de kerk te 
sluiten. Maar vooral ook wat wij als kerkbestuur met het 
gebouw willen doen, dus de herbestemming. M.b.t. de 
herbestemming staat één ding buiten kijf: we willen het 
kerkgebouw weer teruggeven aan de gemeenschap. De 
gemeenschap heeft de kerk gebouwd. 
 
Over de uiteindelijke herbestemming gaat een hoorzitting 
echter niet. Een hoorzitting gaat meer over waarom wij als 
kerkbestuur het besluit genomen hebben om de kerk te 
sluiten en hoe wij als kerkbestuur de pastorale zorg, na de 
sluiting van de kerk, willen waarborgen. Maar als 
kerkbestuur kunnen en mogen we dit zomaar zonder 
pardon doen. Daarom wordt er door het houden van  
hoorzittingen gekeken hoe de parochianen er tegenaan 
kijken. En wat vinden zij belangrijk met betrekking tot het 
voortbestaan van de pastorale zorg. 
 
Tijdens de hoorzittingen werd er nog een keer ingegaan op 
de redenen waarom sluiting van de kerk gerechtvaardigd 
is. M.n. het dalend kerkbezoek, dalende inkomsten en 
stijgende kosten zijn redenen om tot sluiting over te gaan. 
Hierin konden de aanwezigen zich ook vinden. Diverse 
aanwezigen maakten zich ook zorgen om (kunst-) 
voorwerpen in de kerk. Ze vroegen zich af of alles 
geregistreerd was en wat ermee ging gebeuren na sluiting. 
Als kerkbestuur konden we hun geruststellen dat alle 
(kunst-)voorwerpen geregistreerd zijn en dat er ná sluiting 
zorgvuldig mee omgegaan wordt. Te denken valt o.a. aan 
inpassen in de herbestemmingsplannen of herplaatsing in 
het kader van de pastorale zorg. 
 
De hoorzittingen zijn positief en goed verlopen en nu is het 
woord weer aan het kerkbestuur. Zij zullen een brief naar 
het bisdom sturen met de officiële aanvraag om de kerken 
van Kelpen-Oler en Baexem uit de eredienst te onttrekken. 
Zodra er een nieuwe bisschop is, zal deze officiële aanvraag 
in behandeling genomen worden.  
 
. 

 Als je vast, dan bidt je 
lichaam. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geld laat de wereld 
draaien maar liefde laat 

de wereld zien. 
 

Het woord aan kapelaan Rajan 
 

Priester worden is iets waar ik als kind al over dacht. Ik 
was misdienaar en ging altijd graag naar de kerk. Toen ik 
eens tegen de pastoor zei dat ik ook priester wilde worden, 
adviseerde hij om eerst mijn school maar eens af te 
maken. Dat heb ik natuurlijk ook gedaan. Maar het gevoel 
van de roeping is altijd gebleven. Na verloop van tijd merk 
je ook dat het goed zit. 
Ik kom uit Tamil Nadu in het zuiden van India. Na de 
middelbare school heb ik een eerste periode op het 
seminarie gezeten. Daarna ben ik aan de universiteit drie 
jaar Engelse literatuur gaan studeren. Het is in India niet 
ongebruikelijk om naast je priesteropleiding nog een 
andere studie te volgen. Het was een tijd om goed na te 
denken of ik ook wel echt priester wilde worden. Daarna 
heb ik op een seminarie in Calcutta mijn filosofiestudie 
gedaan en met een baccalaureaat afgerond. 
Voordat ik aan de eigenlijke theologiestudie begon, heb ik 
een aantal sociale stages gedaan en een spiritueel jaar om 
mijn roeping te verdiepen. Ook dat is in India een normaal 
onderdeel van de opleiding. Ik heb stage gelopen in een 
parochie van mijn bisdom en in een tehuis voor 
doofstomme en arme kinderen. Ook heb ik in enkele 
huizen van de zusters van Moeder Teresa in Calcutta met 
geestelijk gehandicapten gewerkt. Dat was heel mooi om 
te doen. Er is een groot verschil tussen mijn 
geboortestreek in het zuiden van India en Calcutta in het 
noordoosten. Calcutta is veel armer. Je ziet de mensen 
lijden. Dat raakte me enorm. Wat de meeste indruk op mij 
maakte is, dat de mensen heel erg vanuit hun geloof leven. 
Ze leven met Jezus. Ondanks hun lijden zeggen ze toch: 
‘God is met ons’. Dat heeft mij heel erg over mijn roeping 
doen nadenken. Daar heb ik ook besloten dat het een 
goede keuze is om priester te worden en om op die manier 
iets voor mensen te doen. 
 

Ik had alleen nooit verwacht dat ik uiteindelijk in Europa 
terecht zou komen. Toen ik na de stages aan de studie 
theologie wilde beginnen, vroeg mijn bisschop mij of ik 
naar Nederland wilde gaan. Mijn familie vond dat eigenlijk 
helemaal niet zo leuk. Mijn ouders en twee zussen hadden 
er best veel moeite mee. Maar het scheelde dat ik al een  
tijd in Calcutta had gewoond. Dat is vanuit Tamil Nadu ook 
heel ver weg. 
De opleiding op Rolduc begon ik in september 2012. In het 
begin was het heel moeilijk. Ik kende hier niemand, sprak 
de taal niet, begreep de cultuur niet en het eten is totaal 
anders. Het was echt wennen. Ik ben nu meer dan zes jaar 
in de parochies werkzaam en nu gaat het heel goed. 
Intussen heb ik wel een beter beeld van de kerk in 
Nederland gekregen. Als diaken was ik al werkzaam in de 
parochiefederatie Simpelveld-Bocholtz-Ubachsberg. 
Op 28 januari 2018 werd ik door de toenmalige bisschop 
van Kuzhithurai mgr. Jerome Dhas Varuvel (mijn eigen 
bisdom) priester gewijd. Ik heb mijn Eerste H.Mis in het 
kinderhuis Anbu Illam te Nagercoil, samen met de arme en 
doofstomme kinderen gevierd. Ik heb mijn eerste 
priesterjaren in de wijngaarden (het mooie pastorale 
werk) van de parochiefederatie de Pelgrim - Simpelveld, 
Bocholtz en Ubachsberg, onder de leiding van pastoor 
Pisters, met veel plezier gewerkt. 
Na drie jaar werd ik benoemd tot kapelaan in de 
parochiefederatie Kana. En nu komt hierbij de 
parochiefederatie Tabor. Ik kijk nu heel erg uit naar de 
mooie ontmoetingen die ik met u tegemoet mag gaan, 
samen met pastoor Lipsch. 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Openingstijden parochiebureau 
 

Het parochiebureau is voor u geopend op dinsdag- en 
donderdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur. Onze 
medewerksters staan dan voor u klaar om al uw vragen te 
beantwoorden. 
 
Uiteraard is het parochiebureau tijdens deze 
openingstijden ook telefonisch bereikbaar. 
Op woensdagochtend is het parochiebureau alleen 
telefonisch (0475 493680) bereikbaar, en wel tussen 09.00 
en 12.00 uur.  
 
Buiten openingstijden kunt u ons bij dringende vragen met 
betrekking tot een ziekenzalving ook telefonisch bereiken. 
Wij streven ernaar om de telefoon altijd direct te 
beantwoorden maar het kan natuurlijk voorkomen dat dit 
een keer niet meteen lukt. Laat dan een bericht achter op 
de voicemail zodat wij u zo snel mogelijk terug kunnen 
bellen. 
 

Clusterviering bij de Baronsberg 
 

Op zondag 5 mei is om 11:00 uur een openluchtmis bij de 
Lourdesgrot aan de Baronsberg in Baexem. Pastoor Patrick 
Lipsch of kapelaan Rajan zal deze mis celebreren. De viering 
zal muzikaal opgeluisterd worden door het 
clusterkerkkoor Cantabor, onder leiding van Marij Berkers 
en een ensemble van fanfare Aurora. Er zijn voldoende 
zitplaatsen en na afloop kunt u onder genot van een kopje 
koffie en een versnapering nog even gezellig samen zijn. 
Dichtbij de Baronsberg is gelegenheid om te parkeren.  
Als de weersomstandigheden het niet toelaten is de Heilige 
Mis in de parochiekerk Baexem om 11:00 uur. 
 

De volwassenen zijn de 
stenen, de kinderen  

het cement. 
 

Presentatieviering pastoor Lipsch en kapelaan Rajan 
 
Op zondag 3 maart jl. vond in de H. Nicolaaskerk te Heythuysen de presentatiemis plaats van ons nieuw pastoraal team: 
pastoor Lipsch en kapelaan Rajan. In een goed gevulde en mooi versierde kerk en voor de mensen die thuis de livestream 
volgden, gingen beide heren voor het eerst samen voor in Federatie Tabor, speciaal deze dag bijgestaan door kapelaan 
Francis. De muzikale omlijsting was in handen van dirigenten Luc Jakobs en Marij Berkers en van organiste Petra van der 
Aart, die voor deze speciale gelegenheid een samengesteld koor begeleidden, bestaande uit de leden van Gemengd Kerkelijk 
Zangkoor St. Caecilia Heythuysen en uit de leden van Clusterkoor Cantabor. Van een zogenaamde installatiemis mag 
helaas nog geen sprake zijn, zolang er nog geen nieuwe bisschop benoemd is in het Bisdom Roermond. Die zal op een later 
tijdstip plaatsvinden.  
Wat beide geestelijken vooral heel duidelijk maakten was, dat ze enorm voorstander zijn van het persoonlijke contact met 
de parochianen. Mensen denken in deze tijd te snel dat de pastoor of de kapelaan het wel te druk zal hebben, maar pastoor 
Lipsch gaf met klem aan dat zij persoonlijk contact júist waarderen. ’Dus als u het op prijs stelt dat een van ons u eens 
komt bezoeken, dan doen wij dat heel graag,’ zo drukte pastoor Lipsch de mensen op het hart. ’Zoals zojuist aangegeven 
in de aankondiging door de secretaris en bevestigd door mijzelf: we zijn maar gewoon mensen!’.  
Na afloop van de mis kregen alle parochianen de gelegenheid om beide heren te feliciteren. Cultureel Centrum de 
Bombardon in Heythuysen verzorgde een lekkere kop koffie met een plakje cake, en gaf vooral de gelegenheid voor een 
ongedwongen ontmoeting. Wij wensen pastoor Lipsch en kapelaan Rajan een mooie, zinvolle en inspiratievolle tijd in 
Federatie Tabor. 

A Mass for Peace 
 

Op zaterdag 20 april 2024 verzorgt Fanfare Aurora in 
samenwerking met het Limburgs Oratorium Koor een 
bijzonder themaconcert - A Mass for Peace - in de Johannes 
de Doperkerk te Baexem. 
Het concert staat in het teken van vrede en vrijheid. In 2024 
is het 80 jaar geleden dat Leudal werd bevrijd door de 
geallieerde Strijdkrachten. Toch zijn vrede en vrijheid niet 
overal ter wereld vanzelfsprekend. Fanfare Aurora staat 
hierbij stil door dit thema centraal te stellen in haar 
muziek. De wereldberoemde werken The Armed Man - a 
Mass for Peace (vrede) - en Libertadores (vrijheid) worden 
tijdens dit concert voor het eerst uitgevoerd door een 
fanfarekorps samen met het Limburgs Oratorium Koor. 
Een première dus! 
Meer informatie vindt u op de website van Fanfare Aurora: 
www.fanfareaurora.nl 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Op de koffie bij de dames van de 
bloemsiergroep uit Heythuysen 
. 
 
Het is 29 februari en het zou een afspraak zijn met de 
voltallige groep, maar helaas moest één dame, mw. Maria 
Mennen, zich op het laatste moment afmelden vanwege een 
privé-aangelegenheid. Maar de honneurs zijn vakkundig 
waargenomen door haar ’collega’s’ Liesbeth Schroen, Annie 
Janssen en Liesbeth Brandt, de bloemsiergroep binnen de H. 
Nicolaaskerk te Heythuysen. En hoewel het nu Vastentijd is 
en er in deze periode normaal gesproken geen 
bloemstukken op en om het altaar en elders in de kerk te 
zien zijn om de soberheid en boetedoening in deze periode 
te benadrukken, zijn de dames druk bezig in de oude 
sacristie: een en ander heeft duidelijk te maken met de 
Presentatieviering van pastoor Lipsch en kapelaan Rajan, 
die op zondag 03-03-24 zal plaatsvinden. Zodoende dat er qua 
bloemversiering een oogje wordt dichtgeknepen en er op 
die zondag 3 maart, ondanks deze Vastentijd, prachtige 
bloemstukken in de kerk van Heythuysen bewonderd 
kunnen worden. 
 
Bent u geïnteresseerd in het volledige interview, dan 
verwijzen wij u graag naar de website. 
 

 
 

Vastenactie 2024:  
Een thuis voor kinderen! 
. 
In 2023 hebben we ons in onze parochiefederatie vol 
overgave ingezet voor het Pope Francis Home. Fr Russel Raj, 
de verantwoordelijke voor dit huis heeft hiervan het 
volgende verslag uitgebracht: “Het Pope Francis Home zet 
zich met hart en ziel in voor het welzijn van kansarme 
jongens, met als doel hen een warme en ondersteunende 
omgeving te bieden waarin zij kunnen groeien en zich 
ontwikkelen. In het academisch jaar 2022-23 hebben we met 
trots 27 jongens verwelkomd en ondersteund. In onze 
familie hebben we een sfeer gecreëerd die leren, groei en 
algemeen welzijn bevordert. We hebben geïnvesteerd in de 
verbetering van onze infrastructuur  en  faciliteiten  om  de  
 

de leef- en leerervaring van onze jongens te verbeteren. Dit 
omvatte comfortabele slaapgelegenheden, studieruimtes 
en faciliteiten voor de gemeenschappelijke avondmaaltijd, 
alsook de verbetering van onze keuken. Terwijl we het 
academisch jaar 2023-24 ingaan, is het Pope Francis Home 
klaar om 30 jongens te ondersteunen. We blijven toegewijd 
om een liefdevolle en ondersteunende thuisomgeving te 
bieden. We zijn dankbaar voor de voortdurende steun en 
kijken ernaar uit om samen met u een positieve impact te 
blijven maken op de levens van deze jonge individuen.’  
 
Hoe kunt u helpen? 
Onderstaande geefladder geeft een helder beeld van de 
kosten die gemaakt zijn om een goede leefomgeving voor de 
jongens te waarborgen. Uw bijdrage helpt het Pope Francis 
Home enorm bij het voortzetten van hun belangrijke werk. 
 

Omschrijving Aantal Kosten 
Bedden 40 € 4.180,- 
Studietafels 15 € 1.485,- 
Studiebanken 15 €    990 
Eettafels en banken 10+10 €  1.650,- 
Kookgerei  €      715,- 
Bedden- en linnengoed  €     858,- 
Schoolgeld, uniformen, materialen  €   2.791,80 
Maandelijkse uitgaven  €    1.128,60 
Elektriciteit  €       137,50 
Gas  €       176,- 

 

In 2024 is er een planning waarin voorzien wordt in een 
uitbreiding met de bouw van extra toiletten en de bouw van 
een wasruimte voor de kleding van de jongens. De vastentijd 
is van oudsher een tijd van matigen en bezinnen. Een mooie 
gelegenheid om uw tijd, aandacht en geld te delen met 
mensen die uw steun goed kunnen gebruiken. Minderen 
voor een ander dus. Daarom dat uw gaven voor het Pope 
Francis Home zeer zeker meer dan welkom zijn en ook goed 
bestemd zullen worden. 
 
Ten Name van: Missiebureau Bisdom Roermond 
IBAN: NL21 INGB 000 300 0046 
Onder vermelding van : Pope Francis Home: 

Paaswensboom 
 
Gedurende de kerstperiode heeft u kennis kunnen maken 
met de kerstwensboom. Net zoals kerst is de tijd naar Pasen 
toe bij uitstek een periode van bezinning en wensen kenbaar 
te maken. Omdat in de kerstwensboom vele wenssterren 
zijn gehangen hebben we gemeend nu een Paaswensboom 
te plaatsen. U kunt hier uw Paasgedachte, wens, gebed, een 
gedicht schrijven en in de boom hangen. De wens-eieren 
liggen voor u klaar in de dagkapel.  
Ook liggen er voor de kinderen 2 kleurplaten klaar.  Deze 
kunnen mee naar huis genomen worden. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
 

 
 
 
          

 
 
                   

  
 
 
 
    
 
 
  
  

 

 

Lourdesreis 
 
Elk jaar gaan vele mensen naar de bijzondere grot waar 
Maria in 1858 aan het meisje Bernadette Soubirous is 
verschenen. Om daar voor de grot te staan waar dit grootse 
gebeuren heeft plaatsgevonden is een bijzondere ervaring, 
die mensen ten diepste raakt. Het wordt wel eens 
omschreven als de plaats waar je voelt dat de hemel de 
aarde raakt. Mensen gaan naar Lourdes om steun te zoeken 
bij Maria, om een kaarsje op te steken, om gewoon even stil 
te zijn bij de grot van de verschijningen, om het geloof 
samen met anderen te beleven of om er kracht en steun te 
zoeken. 
Na het overweldigende succes in de afgelopen jaren gaan we 
ook dit jaar weer vanuit ons dekenaat Thorn, naar Lourdes, 
en wel van 19 tot en met 27 september. Een 9-daagse reis per 
bus. 
In 2024 is o.a. Pastoor Lipsch de parochiepriester die ons op 
deze reis begeleidt. We reizen per bus met ‘Het huis voor de 
Pelgrim’ naar Lourdes in Zuid-Frankrijk en tijdens deze reis 
wordt u een volledig verzorgd programma aangeboden. 
Onderweg naar Lourdes zullen we een aantal interessante 
plaatsen in Frankrijk bezoeken om zo ook samen op te 
trekken tijdens onze reis. 
De heenreis vindt o.a. plaats via Lisieux, waar we belangrijke 
plekken in het leven van de H. Theresia zullen bezoeken. De 
terugweg verloopt via Nevers. Daar bezoeken we het 
klooster waar Bernadette gewoond heeft en waar ze ligt 
opgebaard. 
 
Aangekomen in Lourdes kunt u –geheel vrijblijvend- 
deelnemen aan vieringen, processies, 
verdiepingsmomenten, wandelingen door Lourdes en een 
excursie naar de Pyreneeën. De ervaringen uit eerdere jaren 
waar wij vanuit ons dekenaat zijn geweest zijn altijd 
helemaal prima! 
Meer informatie over de reis is te vinden op de website van 
het Huis voor de Pelgrim: www.huisvoordepelgrim.nl, maar 
u kunt u ook contact opnemen met Pastoor Lipsch: 06-
54761208 of Nancy Smeets: 0475 581519 voor meer informatie 
over deelname aan deze reis. 
. 

 

 
 

Gedenkplek begraafplaats Baexem 
 
Op initiatief van diverse familieleden van overledenen, is 
ruim een jaar geleden begonnen met het maken van 
plannen om van het strooiveld een gedenkplek te maken. 
Het was een troosteloze vlakte, waar het gras nauwelijks 
wilde groeien.  
 

In het voorjaar van 2023 zijn de begraafplaatsvrijwilligers 
in Baexem gestart met het inrichten van de gedenkplek, 
hierbij geholpen door een voormalig plantenkweker. Hij 
heeft de begraafplaatsbeheerder en vrijwilligers 
geadviseerd over het ontwerp en aangegeven welke 
planten, bomen en hagen geschikt zijn. De 
begraafplaatsvrijwilligers hebben veel werk verzet.  Zoals 
het bestraten van het terras, het plantklaar maken van de 
grond en poten van de vele taxus- en dennen. In totaal 
hebben ze bijna 200 planten/bomen geplant. 
 
. 

 

De dorpscoöperatie “Hart voor Baexem” heeft een 
framewerk geschonken, zoals ook bij de inkom van Baexem 
staat. De parochie heeft een plaat laten maken om in het 
hart te plaatsen, met de tekst:  
“Voor altijd in ons Hart” en de skyline van Baexem. De zuil 
met de namen van de overledenen, waarvan de as is 
uitgestrooid, is verplaatst. Steenhouwerij Kanters heeft  2 
zuiltjes geschonken, zodat er voorlopig voldoende ruimte is 
voor nieuwe naamplaatjes. 
In december is de inrichting afgerond. Het is een mooie plek 
geworden om de dierbare overledenen te gedenken. 
Ondanks de grote inzet van de vrijwilligers waren er ook 
kosten aan dit project verbonden.  
U kunt onze begraafplaats mede ondersteunen en 
bijdragen in het onderhoud door zich aan te melden als 
vrijwilliger of een gift over te maken naar onze parochie. 
Rekeningnaam en -nummer zijn: R.K. Kerkbestuur Baexem 
NL37 RABO 01040 91738 o.v.v. gedenkplek. 
Nogmaals hartelijk dank aan allen die meegeholpen hebben 
deze mooie gedenkplek te realiseren en aan u als financiële 
ondersteuner. 

 

Restauratie uniek Clerinx-orgel 
 
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de restauratie van 
het Clerinx-orgel in volle gang. Het afgelopen jaar is 
besteed aan het aanvragen van subsidie en het in kaart 
brengen van alle onderdelen en de onderhoudsstaat. Voor 
het verkrijgen van subsidie moest eerst de monumentale 
status verkregen worden. Dat is gelukt, zeker omdat dit 
orgel in een monumentale kerk komt te staan. Inmiddels 
is SIM-subsidie aangevraagd en verkregen en heeft ook de 
provincie subsidie toegezegd. Nu wachten we nog op de 
reactie van de gemeente. Hiermee is ca. 75% van het 
benodigde bedrag via subsidie verkregen. Inmiddels is de 
sponsorcommissie volop bezig om andere sponsoren te 
benaderen om ook dit laatste deel te financieren. Ook zal 
er meer zichtbaar worden van de voorbereiding van de 
restauratie.  
Onze vrijwilligers hebben de kast al helemaal 
onderhanden genomen en alle verfresten verwijderd en 
scheuren gevuld. Dit was echt monnikenwerk. De 
ingekorte zijkanten zijn weer aangeheeld en ook de 
panelen aan de voorzijde zijn in het oorspronkelijke 
patroon teruggebracht. Inmiddels wordt gewerkt aan een  
. 

 



 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 

 
 

     
          

 
 
                   

  
 
 
 
    
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 
geheel nieuwe achterwand, waarvoor het hout is geschonken. 
 
Ook is al het pijpwerk geïnventariseerd. Een flinke klus, het zijn bijna 800 
pijpen, de meeste van metaal en enkele van hout! Voor de juiste 
toonhoogte zullen de meeste pijpen iets verlengd moeten worden. 
Gelukkig voor onze ervaren vrijwilligers, samen met de vakmensen van 
orgelfabriek Verschueren, een bekende klus. Met de inventarisatie van 
de pijpen en de uitruil met bij Verschueren aanwezige pijpen, is duidelijk 
geworden, dat op een klein deel na alle pijpen origineel Clerinx zullen 
worden. Een grote vooruitgang die de monumentale status waardig is. 
Tot nu toe zijn er nagenoeg geen kosten gemaakt. Nu alle informatie op 
tafel is, komt er nog een definitieve offerte van de firma Verschueren. 
Hiermee kan het officiële startsein gegeven worden voor de restauratie 
en kunnen alle activiteiten die kosten met zich meebrengen aangepakt 
worden. Wij kijken uit naar dit moment. 
 
 
 
 

Agenda 
. 

 

  


